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OVER DE AUTEUR
Marike van Gemert is trainer en oprichter van de Academie voor Praten met Kin-
deren. Ze studeerde ontwikkelingspsychologie, werkte twaalf jaar bij de Kinderte-
lefoon en acht jaar in de zorg, onder andere met cliënten met ernstige gehecht-
heidsproblematiek. Ze schreef het Praktijkboek praten met kinderen over 
kindermishandeling (2019, Bohn Stafleu van Loghum). Ook is ze mede-ontwikke-
laar van het Praatboek, voor kinderen die te maken krijgen met veiligheidsafspra-
ken, en van het werkboek Veerkracht, voor kinderen die gevlucht zijn.

Kinderen die thuis te maken hebben met geweld, verwaarlozing of 
seksueel misbruik voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. 
Recente gebeurtenissen, zoals met het meisje in Vlaardingen en 
de zedenzaken in Barendrecht en Enkhuizen, schokken ons als 
samenleving en maken de eenzaamheid van de kinderen die 

hierbij betrokken zijn bijna voelbaar. Maar ook bij minder 
dramatische of grootschalige gevallen horen we keer op keer van 

kinderen dat ze een luisterend oor, informatie en eigen inbreng 
hebben gemist. Hoe kan het anders?  Marike van Gemert

E en ernstig vervuild huis dat je 
aantreft bij een gepland huisbe-

zoek, een kind dat de laatste tijd veel stiller is in de 
klas, blauwe plekken op onlogische plaatsen, ouders 
waarvan je weet dat ze elkaar het leven zuur maken, 
een kind dat veel verzuimt van school; allerlei signa-
len waardoor je je kunt afvragen of het thuis wel goed 
gaat. Als je je zorgen maakt om een kind, kan het 
best een drempel zijn om dit met een kind te bespre-
ken: wat als het kind er niet over wil praten? Als je 
hem alleen maar verder klem zet of zelfs verder be-

schadigt? Wat als de ouders niet willen dat je met 
hun kind praat? Of je de situatie onbedoeld alleen 
maar erger maakt? 
En ook als we wel met kinderen praten, kan het ge-
beuren dat we tekortschieten richting het kind. Bij-
voorbeeld omdat ons hoofd en ons handelen vooral 
gericht is op ouders, op oplossen en op allerlei gere-
gel, waardoor we niet met onze volle aandacht bij het 
kind zijn. We gaan dan te snel of luisteren niet écht 
en nemen soms ingrijpende besluiten, zonder het 
kind daar zorgvuldig in mee te nemen. 
‘Er werden heel veel dingen besloten zonder ons. Er 
werd ons geen keuze voorgelegd of uitgelegd wat er 
ging gebeuren.’
‘De huisarts overlegde veel met mij over mijn moeder. 
Maar daarbij ging het nooit over hoe het met míj 
was.’

Verder kijken dan het (soms ingewikkelde) 
gedrag

Soms vertonen kinderen gedrag dat we ingewikkeld 
vinden, waardoor we hen niet altijd meer serieus 
nemen in hun uitlatingen of waarbij we vooral bezig 
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zijn het gedrag te beheersen, in plaats van ruimte te 
geven aan het verhaal dat erachter zit. Juist kinderen 
die opgroeien met geweld, verwaarlozing en misbruik 
zijn extra gevoelig voor afkeuring en afwijzing. 
Helaas lokt hun gedrag niet zelden (opnieuw) een 
afkeurende of afwijzende reactie uit. Door wat ze 
meemaken, ontwikkelen kinderen een negatief 
zelfbeeld en een negatiever mensbeeld. Het is aan ons 
als professionals om dit niet verder te versterken, 
maar er juist iets anders tegenover te zetten: jij doet 
er wél toe, jij bent goed zoals je bent en er zijn 
mensen die hun best voor jou willen doen. Daarvoor 
moeten we verder kijken dan gedrag, ons verplaatsen 
in het kind, luisteren en het kind serieus nemen. 

‘Ik heb me maar enkele keren echt gezien gevoeld.’ 
‘Zij hielp mij omdat zij mij wilde helpen. Bij anderen 
was het denk ik gewoon hun baan.’

Vertrouwensband

Als je een kind niet goed kent of maar een enkele 
keer spreekt, vraag je je soms misschien af of het 
überhaupt zin heeft om in gesprek te gaan: zal het 
kind wel iets vertellen aan iemand die niet dichtbij 
hem staat? Is het niet juist belastend voor een kind 
om met iemand te moeten praten die hij niet (goed) 
kent? Een vertrouwensband is echter geen voorwaar-
de voor een goed gesprek. Veel meer gaat het over je 
serieus genomen voelen en het gevoel hebben dat je 
gehoord wordt. Denk bijvoorbeeld aan kortdurende 
traumabehandeling met EMDR. Daarvoor is een 
vertrouwensband geen voorwaarde, terwijl het juist 
over de meest ingrijpende ervaringen uit iemands 
leven kan gaan.
Vertrouwen wek je door te laten zien dat je te ver-
trouwen bent. Door echt te luisteren, interesse te to-
nen in de beleving, visie en behoeften van het kind. 
En door transparant te zijn over je intenties en over 
wat je gaat doen. Natuurlijk is het daarbij van belang 
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➽ om alleen toezeggingen te doen die je kunt nakomen 
én om deze daadwerkelijk na te komen. Kortom, in-
vesteer in de kwaliteit van het contact. Dit kan be-
langrijker zijn dan hoe goed of lang je iemand kent. 
Laat daarbij vooral ook iets van je mens-zijn zien: 
kinderen hebben geen behoefte aan een functionaris, 
maar aan iemand van vlees en bloed.

‘De mensen die echt wat voor mij betekenden als professi-
onal, waren de mensen die ook hun eigen emoties lieten 
zien. Dat laat zien dat jij ook een mens bent en dat geeft 
mij toestemming om heel langzaam ook iets te laten zien 
van mijn gedachten of emoties.’

Loyaliteit

Voor kinderen kan het erg ingewikkeld zijn om te 
praten over wat er thuis niet goed gaat. Vanwege 
angst, schaamte, schuldgevoel en zeker ook vanwege 
hun loyaliteit aan hun ouders. Het is belangrijk om in 
jouw contact met het kind ruimte te geven aan die lo-
yaliteit. Maar hoe doe je dat als ouders dingen doen 
of laten die onveiligheid veroorzaken? Om te begin-
nen let je erop dat je respectvol met de ouders spreekt 
waar de kinderen bij zijn. En ook andersom: spreek 
respectvol met kinderen over hun ouders. Als je ou-
ders afvalt, val je ook (een deel van) het kind af. 
Het kan paradoxaal voelen om respectvol te spreken 
met en over de ouders, terwijl er ook dingen gebeuren 
die schadelijk zijn voor het kind. Uiteraard wil je ook 
opkomen voor het kind en zijn belang. Daarnaast 
moeten kinderen soms van jou als professional leren 
dat hun situatie niet normaal of wenselijk is en moe-
ten ze het kunnen volgen als je actie gaat onderne-
men. Het is dan wel degelijk van belang om uit te 
leggen wat en waarom er moet veranderen. 
Probeer dit te formuleren in algemenere termen, geba-
seerd op de wet of op jouw professionele kennis over 
wat belangrijk of schadelijk is voor kinderen, in plaats 
van vanuit jouw particuliere norm of oordeel. Zeg bij-
voorbeeld: ‘Het is lief dat je zoveel voor mama zorgt. 
Maar als je elf bent, is het ook belangrijk dat er iemand 
is die voor jóu zorgt.’ Realiseer je dat kinderen met een 
negatief zelfbeeld heel gevoelig zijn voor jouw oordeel. 
Zeg dus niet: ‘Jij hoort niet voor mama te zorgen; 
mama hoort voor jou te zorgen!’ Want daarmee dis-
kwalificeer je zowel het kind als zijn ouder(s).

Taal doet ertoe

Wees zorgvuldig in taal, toon en timing. Niet alleen 

dat wat je zegt, is van belang. Ook de manier waarop 
je het zegt en hoe je boodschap daarmee overkomt op 
het kind verdienen aandacht. Voor kinderen die op-
groeien met geweld of verwaarlozing, kunnen bepaal-
de woorden het bekende gevoel van gevaar, afwijzing 
of niet de moeite waard zijn triggeren. Woorden als 
‘dat kan ik niet beloven’ kunnen dan alarmerend wer-
ken, terwijl ‘ik beloof je dat (ik mijn best ga doen/ ik 
niets doe zonder dat met jou te bespreken)’ over het 
algemeen geruststellender klinken. 
Probeer traumasensitief te zijn in je benadering. Ver-
mijd een strenge of harde toon. Duidelijk zijn kan 
ook op een kalme, warme manier. Wees je ervan be-
wust dat taal en intonatie een trauma kunnen trigge-
ren en een negatief zelfbeeld kunnen bevestigen, maar 
ook: de ander kunnen bekrachtigen, uitnodigen, in-
zicht geven, over een drempel helpen, steunen en 
troosten. 

Geheimhouding

Een van de ingewikkelde dingen tijdens een gesprek 
met kinderen kan zijn dat een kind niet verder wil, 
waar jij als professional juist verder móet. Een kind 
dat bijvoorbeeld niet wil dat je met zijn ouders be-
spreekt wat jullie hebben besproken. Of zegt dat het 
verder absoluut geen hulp wil.
Juist bij kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is 
dat hun behoeftes en grenzen gezien en gerespecteerd 
worden, is het van groot belang om hier zorgvuldig 
mee om te gaan. Juist jij als professional wilt een be-
trouwbare volwassene zijn voor het kind. Toch moet 
je soms actie ondernemen, ook als een kind dat niet 
wil. 
Onderzoek daarom altijd eerst het motief achter de 
‘nee’. Vaak is er sprake van een achterliggende angst. 
Neem die serieus, door ernaar te vragen, scenario’s te 
onderzoeken, veiligheid in te bouwen in het plannetje 
dat je samen maakt en door ook achteraf te checken 
in hoeverre de angst van het kind is uitgekomen. 
Daarmee laat je zien dat de emoties van het kind het 
waard zijn om rekening mee te houden. Ook weet je 
bij een check achteraf of je de situatie goed had inge-
schat of dat je nu of voor een volgende keer extra vei-
ligheidsmaatregelen moet organiseren. 
Leg altijd uit waarom je (toch) gaat doen wat je van 
plan bent. Let daarbij op dat je niet spreekt vanuit re-
gels of protocollen: ‘Als het gaat om jouw veiligheid, 
ben ik verplicht om dat ook met jouw ouders te be-
spreken.’  Daarmee creëer je gevoelsmatig afstand en 
dat vergroot het gevoel van onveiligheid. Benoem in 
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plaats daarvan je intenties: wat wens je voor het kind? 
Wat wil je voor elkaar krijgen? Bijvoorbeeld: ‘Ik wil 
graag dat mama de juiste hulp krijgt, zodat jij weer 
lekker naar school kunt.’ Of: ‘Ik wil net als jij dat de 
ruzies stoppen, maar ik denk dat dat niet vanzelf lukt. 
Daar hebben jouw ouders hulp bij nodig.’ Geef het 
kind zeggenschap over onderdelen van het plan: wat 
ga je precies wel/ niet/ hoe bespreken? Wie moet of 
mag bij dat gesprek zijn? Wie kan er voor het kind 
zijn nadat jij weer vertrokken bent? 

‘Ik heb meer gehad aan goede gesprekken dan aan proto-
collen.’
 

Niet redden, maar steunen

Hoe groter de zorgen om de veiligheid in een gezin, 
hoe meer we als mens en als professionals willen dat 
de thuissituatie verandert. Je neiging kan zijn om dan 
te focussen op afspraken, regels en controle. En in-
derdaad is het ook nodig om te zorgen voor een goed 
veiligheidsplan en om te monitoren hoe het gaat. Een 
nadeel van zo’n oplossingsgerichte houding kan ech-
ter zijn dat we te veel in een reddersrol schieten, 
waarbij we vooral geleid worden door onze eigen be-
hoefte en agenda en steeds minder afgestemd zijn op 
de wensen, behoeften en mogelijkheden van het kind 
of de kinderen in kwestie. 
Een thuissituatie die fysiek en/of emotioneel onveilig 
is, vraagt meer dan oplossingen en een plan van aan-
pak. Ook omdat het niet zelden een lange adem 
vraagt om die onveiligheid te doorbreken en het niet 
altijd lukt om een situatie blijvend veilig te houden. 
Juist tijdens die vaak langdurig moeilijke periode 
hebben kinderen behoefte aan mensen door wie ze 
zich gezien voelen. Mensen die vragen naar wat het 
kind zelf wil en vervolgens hun uiterste best doen om 
dit mee te nemen in de vervolgstappen. Mensen die 
tijd nemen voor een gesprek of afleiding bieden in 
een gezonde omgeving. Mensen die actief ruimte ge-
ven aan de emoties van het kind en deze durven ver-
dragen, zonder in een oplossende reflex te schieten. 
Mensen die troosten, waardering uitspreken, prakti-
sche hulp bieden en steunen. En ook mensen die zien 
wat het kind in zijn mars heeft, waar hij blij van 
wordt en die het kind stimuleren om zijn hart te vol-
gen. 

‘Ga in op mijn talenten, geef mij zelfvertrouwen, iets om 
trots op te zijn.’

Zaadjes planten 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het, al onze 
goede bedoelingen ten spijt, niet lukt om met een kind 
in gesprek te komen over wat er speelt. Uit loyaliteit, 
schaamte, schuldgevoel, angst voor de gevolgen of er 
gewoonweg de woorden niet voor hebben, is zwijgen 
voor sommige kinderen de enige (want veiligste) optie. 
Het is belangrijk dat we dan niet afhaken. Er is zoals 
hierboven genoemd zoveel dat we wél kunnen doen. 
Leg kinderen het verschil uit tussen leuke en nare ge-
heimen en vertel dat je nare geheimen altijd mag de-
len, ook als iemand anders zegt van niet. Vraag waar 
het geheim over gaat en of het kind er iets over wil 
vertellen, zonder te zeggen dat je het kind anders niet 
kunt helpen. Blijf je verplaatsen in het kind dat op dit 
moment denkt dat het geweld zijn eigen schuld is. 
Vertel hem dat dat niet zo is, zonder te verwachten 
dat hij het zal geloven. Wees zacht naar de jongere 
die niemand meer vertrouwt, omdat hij al zoveel 
hulpverleners heeft gezien die ook weer zijn vertrok-
ken en door wie hij zich vaker niet dan wel gehoord 
voelde. Laat weten dat hij zelf de baas is over zijn 
verhaal en mag kiezen wat hij wel of niet deelt en 
met wie. Vertel hem dat je altijd wilt luisteren als hij 
dat wil, zonder te verwachten dat hij naar je toe zal 
komen. 

‘Je hoeft niet meteen een hulpplan klaar te hebben, het kan 
al zoveel helpen als een kind zich gehoord, gezien en be-
grepen voelt.’

Ook als kinderen niets zeggen, kun je met je houding 
en je uitspraken belangrijke zaadjes planten, waardoor 
een kind vroeg of laat hopelijk de boodschap oppikt 
dat hij de moeite waard is. Omdat er genoeg mensen 
waren in die hele moeilijke tijd, waarvan het kind 
weet: ja, die hoorden mij wél.  ✤

Literatuurlijst
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Lees verder!

Samenwerken aan het stoppen van onveiligheid in huiselijke kring
Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Het lukt ons 
nauwelijks om in huishoudens die hiermee te maken hebben, daadwerkelijk het geweld 
en/of de onveiligheid te stoppen. Wat kunnen we leren van ons verleden? Hoe kunnen 
we anders kijken en samen slimmer worden?

Sociaal Digitaal is hét naslagwerk 
voor het sociaal domein.
Wil jij je nog meer verdiepen in het onderwerp huiselijk geweld? 

Lees dan deze artikelen.

Lees verder!

Plegers van partnergeweld en kindermishandeling: verschillen, 
overeenkomsten en overlap
Huiselijk geweld kan psychische klachten geven, zoals angst, depressie, 
posttraumatische stress symptomen, maar ook fysieke gevolgen, zoals blauwe plekken 
en verwondingen. Daarnaast kunnen extreme vormen van huiselijk geweld zelfs tot de 
dood leiden. In het huidige onderzoek wordt gekeken naar drie vormen van huiselijk 
geweld, te weten partnergeweld, kindermishandeling en overlapgeweld

Lees verder!

De verschillen en overeenkomsten tussen eergerelateerd geweld 
en stalking
Een man blijft zijn ex-vrouw nog lang nadat de scheiding formeel is uitgesproken 
lastigvallen. De vrouw maakt melding van de zaak bij de politie, waar de kwestie 
in eerste instantie als een vorm van stalking wordt gezien. Bij nader onderzoek 
blijkt de man niet uit eigen overweging te handelen: zijn familie en zijn voormalige 
schoonfamilie accepteren de scheiding niet. Van de man wordt verwacht dat hij alles op 
alles zet om zijn vrouw terug te krijgen. Is dit stalken? Of eergerelateerd geweld?

Lees verder!

Elke elf minuten wordt er wereldwijd een vrouw vermoord door 
huiselijk geweld
Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Ruim 
zestig procent van het huiselijk geweld in Nederland betreft (ex-)partnergeweld. 
Vrouwen worden vaker slachtoffer van (ex-)partnergeweld dan mannen, namelijk 
zestig versus veertig procent. In dit artikel pleiten Amma Asante en Nelleke Westerveld 
voor het werken met een normstellend kader om grensoverschrijdend gedrag en (ex-)
partnergeweld bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Lees verder!

Er moet meer aandacht komen voor kinderen in gezinnen 
waar partnergeweld en kindermishandeling plaatsvindt
“Het opgroeien van kinderen in gewelddadige gezinssituaties heeft een enorme impact 
op hun gedrag. Veel van deze kinderen zijn zelf zowel fysiek als psychisch gewelddadig 
naar hun ouders en veel jongeren krijgen als puber te maken met dating geweld. 
Willen we deze cirkel van geweld doorbreken dan moeten we deze kinderen leren dat 
problemen in relaties opgelost kunnen worden door te communiceren en naar elkaar 
te luisteren en niet door gewelddadig gedrag.”


